Vertelling 8-12 jaar

De geboorte van Jezus

Aan de houten wand, op een klein plankje, staat een kaars.

Op een omgedraaide emmer staat een lantaarn.

Dat zijn de enige lichtjes, in de donkere stal in Betlehem.

‘Lig je wel goed?’ vraagt Jozef. ‘Kun je wel slapen zo?’

Maria voelt voorzichtig aan haar buik. ‘Het gaat wel,’ zegt ze.

Ze liggen in het stro, op een plaats waar normaal de dieren slapen.

Want in de herberg is geen plaats.

Al snel vallen hun ogen dicht. Ze hebben een lange reis gemaakt: helemaal van
Nazaret naar Betlehem. Van de keizer moeten ze hun naam laten opschrijven. Hij
moet zo nodig weten over wie hij allemaal de baas is. Jozef en Maria hebben geen puf
om zich erover op te winden. Ze zijn moe...

Niet veel later schrikt Maria wakker.

Ze stoot Jozef aan. ‘Jozef! Word wakker! Ik... het gaat gebeuren.’

Daar, in de stal, in het flakkerende licht van een kaarsje en een lantaarn, wordt Jezus
geboren.

‘Kindje...” fluistert Maria. ‘Kind van God. Wat zijn we blij met jou.’

Een eindje daarvandaan zitten herders in het veld.

Ze staren naar de vlammen van een vuur: het enige licht in het donkere veld.

Ze zien de vage silhouetten van hun schapen.

Afen toe klinkt een geluid in de verte: een deur die dichtvalt, een blaffende hond.
Verder is het stil.

Maar plotseling verandert alles.

Er schijnt een helder, wit licht. De herders moeten hun ogen een beetje afschermen,
zo fel is het.

En in dat licht... een engel.

‘Wees niet bang’, zegt hij. ‘Ik heb goed nieuws, voor jullie en voor alle mensen.
Vandaag is in Betlehem de redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.’

Totaal verbaasd, knipperend met hun ogen, kijken de herders naar dat witte licht.
‘Dit is jullie teken,” zegt de engel. ‘Je zult een kind vinden, in doeken gewikkeld. Hij
ligt in een voerbak.’

Meteen daarna komt er een grote groep engelen.

Ze zingen een lied: ‘Eer aan God in de hemel! Vrede op aarde!’

Even later zijn de engelen weg. Er zijn alleen nog de vlammen van het vuur.

Maar in de ogen van de herders straalt nog wat licht uit de hemel.

‘Kom', zeggen ze. ‘We gaan op weg om te zien wat er gebeurd is.’

De herders gaan naar de stal.

Ze zien Maria, Jozef en het kind in de voerbak.

Het is echt waar wat de engel heeft gezegd.

De herders knielen neer bij het kind. En daarna gaan ze naar buiten. Ze vertellen aan
iedereen wat ze gehoord en gezien hebben. Een woord van geluk, voor iedereen!

Mattijs Weegenaar
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8-10 jaar
Gesprek: Wat maakt voor jou het
kerstfeest speciaal? Welk bericht wil
je hierover delen?

Creatief: Maak samen een kerstkrant,
O{ waarin het nieuws van kerst verteld
wordt. De kinderen kunnen schrijven

en tekenen over de geboorte van Jezus, maar
ook over hoe vandaag het kerstfeest gevierd
wordt.

LY

11-12 jaar
Gesprek: Het thema is ‘Bericht uit
N e hemel’. Waar in dit verhaal hoor

je dit bericht en welke woorden zou

Lezen: Leg een aantal kinderbij-
bels neer en laat de kinderen het

kerstverhaal aan elkaar voorlezen.

je het geven?

Schrijven: Geef de kinderen
$ een papiertje en leg hen de
vraag voor: Welk stukje uit
het kerstverhaal wil jij graag mee naar huis
nemen? Ze schrijven hun keuze op.
Leg daarna alle papiertjes bij elkaar. Zijn er

veel dezelfde keuzes gemaakt? Komt het
complete verhaal aan bod?

Projectlied

De Geluksbezorger

Hoe kunnen mensen stralen?
Hoe worden mensen blij?
Wij horen in verhalen

dat God dichtbij zal zijn.

De herders in het donker,

zij kregen het bericht:

Vandaag gebeurt het wonder,

de wereld wordt weer licht.

Tekst: Erik Idema

Melodie: ‘Nu daagt het in het oosten,’
Liedboek 444



